
Doreen is gered uit de rietvelden 

Doreen een paar dagen in het ziekenhuis 

Doreen een blije baby, goed verzorgd in WH 

Peace, moeder overleden, vader onbekend 

Ella komt voor de controle van haar hoofdhuid 

Ella terug bij familie in Lwambogo 

Rehana weer thuis bij familie incl. spullen 

Rachael, moeder psychisch ziek,  

Josephine, moeder overleden, vader geen zorg 

Beste Welcome Home vrienden en familie,  
Heel erg bedankt dat u met ons samenwerkt voor deze  

kwetsbare kinderen. Dit is een maand geweest waarin een 

aantal kinderen terug naar huis gingen en een aantal nieuwe 

kinderen binnenkwamen. Herinnert u zich Ella die bij ons 

kwam in augustus 2019? Ze miste ongeveer de helft van 

haar hoofdhuid door een infectie van een infuus. Haar 

hoofdhuid herstelde en heeft de schedel volledig bedekt. 

Haar zenuwuiteindenzijn niet goed hersteld, waardoor ze 

krabt aan de tere huid. Ze heeft een verdovende crème om 

te helpen. Kliniekbezoeken zijn gepland. 

Prijs God voor barmhartige Samaritanen. Doreen was de 

eerste 4 dagen van haar leven alleen, achtergelaten in een 

rietveld. Het is een wonder dat wilde honden, roofvogels en 

ratten haar niet aanvielen. Haar moeder is gevonden en 

gearresteerd. Doreen heeft enkele dagen in het ziekenhuis 

gelegen en is nu in het huis, een heel vredig tevreden klein 

meisje dat het goed doet. De politie heeft de jonge Rachael 

gered. Haar moeder die psychisch ziek is, werd zwervend op 

straat met haar gevonden, ze werd bij ons gebracht voor 

bescherming en verzorging. De maatschappelijk werker van 

het Jinja Regional Hospital verwees Peace naar ons, omdat 

haar moeder was overleden na de bevalling. Er is een zoek-

tocht gaande omdat we geen familie kennen. Rehana gaat 

terug naar huis, naar haar vader en tante om te zien of ze 

voor haar kunnen zorgen. Ze heeft problemen die voortko-

men uit hersenletsel. Als ze niet voor haar kunnen zorgen zal 

ze in een langdurige zorginstelling geplaatst worden. We 

hebben meer kinderen die we terug naar huis brengen zodra 

we vaststellen dat de familie klaar is om voor ze te zorgen. 

Ze moeten in staat zijn om in hun dagelijkse behoeften te 

voorzien en hen op te voeden. 

Soms helpen we de families met het opzetten van kleine 

werkzaamheden om wat inkomsten binnen te halen of om 

geiten te fokken en met winst te verkopen, zodat ze school-

geld hebben en kunnen voorzien in eigen levensonderhoud 

en zorg voor het kind. 

Dit is een zeer drukke maand geweest die vele levens heeft 

geraakt. 

Ik dank u oprecht voor uw steun en gebeden. 

 

Gods zegen van Mandy en uw Welcome Home familie.   




